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Broeders en zusters thuis, jongens en meisjes, 

 
Matteüs ziet de intocht van Jezus in Jeruzalem als vervulling van Zacharja’s profetie: 

kijk, je koning is in aantocht, de rechtvaardige, de bevrijder. Niet met militair vertoon 
van paarden en wagens, integendeel. Hij komt in alle eenvoud, zachtmoedig, rijdend op 

een ezel. Dat zal je koning zijn, die heersen zal van zee tot zee! Als die koning wordt 

Jezus herkend door de mensen die Hosanna roepen langs de weg. Hosanna betekent: 
kom ons bevrijden. Zo halen ze een bevrijder binnen: red ons, U bent degene die dat 

kunt, U komt in de naam van de Eeuwige, zijn macht is uw macht, de macht van de 

liefde die sterker is dan de dood. Kom ons bevrijden, Hosanna! 
 

Die verwachting was sterk bij de mensen daar. Om zich heen speurden ze naar tekenen 
van hoop, zoals wij doen in deze tijd: zien we al signalen dat er een nieuwe toekomst 

aanbreekt? Gretigheid, gewekt door een benarde situatie: het virus nu, de bezetting 

toen. De Romeinen de baas, de koning in Israël een zetbaas van de bezetter. Wanneer 
komt de ware koning die de profeten bezingen? Dat verlangen hoor je in de zegeroep 

uit Psalm 118: Hosanna, kom ons bevrijden! Een psalm uit de joodse Paasliturgie, om 
de bevrijding uit dood en slavernij te vieren; de psalm van het Loofhuttenfeest, om 

mee onderweg te gaan naar die andere toekomst van God.  

 
Ze durven wel, die juichende mensen. Wat ze roepen is revolutionair, de bezettende 

macht kan ingrijpen. Maar samen voelen ze zich sterk genoeg om de bezetter uit te 

dagen, door iemand uit hun midden als nieuwe koning te bejubelen.  
In je eentje is dat wel anders. Dat ondervindt Petrus, een paar dagen later. Als Jezus is 

gearresteerd, wordt hij herkend als zijn volgeling. Zijn Heer ondervraagd en gemarteld, 
wat zullen ze met hem doen? Dezelfde leerling die zo fel reageerde toen Jezus had 

voorspeld dat iedereen Hem af zou vallen: ik niet, al zou ik met U moeten sterven! - die 

doet hier alles om zijn hachje te redden: die man? ik ken hem niet! De haan kraait, die 
het ochtendgloren begroet, de overwinning van het licht al uitroept terwijl het donker 

nog lijkt te heersen - deze heraut van het licht confronteert Petrus met zijn donkerste 
moment. Ach ja, wat hadden wij gedaan als ons eigen leven gevaar liep?  

 

Intussen gaat deze bejubelde koning op zijn ezel iets heel anders tegemoet dan een 
troonsbestijging. Een diep dal wordt het. Verraad en verloochening, in de steek gelaten 

door al zijn vrienden. Massa’s achter hem aan, daarom moet hij dood: de religieuze en 
politieke leiders van zijn dagen zien hem als bedreiging. Heel Jeruzalem in rep en roer 

als Hij de stad binnenrijdt. Al die juichende mensen, de leiders weten wat ze moeten 

doen: weg met hem! Dat gaat hij tegemoet: zijn lijden en sterven.  
 

Toch, ook in het diepste dal blijft Hij de verbondenheid met de zijnen in stand houden. 

En God blijft hem door het dal héén vasthouden, tot in de dood, tot boven de dood uit. 
En op zijn weg omhoog uit het dal van de schaduw des doods trekt hij de mensen mee 

omhoog naar het nieuwe leven, zoals Petrus in zijn brief beschrijft en zoals de iconen 
dat tonen. Zelfs wie hem in de steek lieten trekt hij mee omhoog! Petrus, Ik heb je tòch 

nodig, voor mijn rijk, voor mijn kerk. De smaad die jij op je laadde, de straf die jij had 

verdiend, die heb ik al gedragen. Daarmee is het genoeg, het is volbracht, het is klaar, 
jij mag zonder die last verder. Ik heb er vrede mee, heb jij nu maar vrede met jezelf. 

Zo gaat in vervulling wat Zacharia profeteerde: Hij zal van vrede spreken tot de volken, 
zijn heerschappij is van zee tot zee – en dan geen heerschappij van de knoet, maar van 

vergeving en verzoening in zijn naam, door zijn volbrachte werk. Hij is de ware koning, 

werkelijk waard om hartstochtelijk begroet en bejubeld te worden. 
 

Als messias begroet en bejubeld, dat gebeurt ook nu. Politici die van alles beloofden, en 

als de mensen hen eenmaal gekozen hebben, blijken ze geen oog te hebben voor hun 
noden, zijn ze niet solidair met hun zorgen en narigheid. Virus? Helemaal geen virus. 

De economie moet door! 



Begroeten wij dergelijke messiassen, of kijken wij door hun clownsvertoning heen? Hoe 

hartstochtelijker wij vandaag en voortaan de ware Koning in ons bestaan begroeten, 

hoe beter wij bestand zijn tegen mooie praatjes van foute figuren. Van wie verwachten 
wij het? Zien we hoopvol uit naar Gods toekomst? Zien wij Jezus’ kracht van vergeving, 

de verzoening die Petrus mocht ervaren, ook aan het werk in ons en om ons heen?  
 

Kunnen wij elkaar vergeven, onszelf vergeven om dingen die misgingen? Zoeken wij 

naar wat ons verder brengt, naar nieuwe hoop en inspiratie, zoeken wij zijn koninkrijk 
en zijn gerechtigheid, vinden wij in Hem onze bron van kracht en moed? Verwelkomen 

wij deze bevrijder? Herkennen wij zijn voetsporen in ons bestaan, ook in wat wij met 

andere mensen meemaken? Zien we hoe Hij ons helpt en voedt en opricht, ons telkens 
omhoogtrekt uit het dal? Hij die door alles heen ging voor ons - hoe Hij ook nu, in al 

onze wederwaardigheden, er voor ons wil zijn?  
 

Waar wij de komende week weer bij stil zullen staan, is zijn weg door het dal van onze 

menselijke misère. Met zijn eigen lijf en leven heeft Hij daar voor ons de weg gebaand. 
Hij gaat ons voor op alle paden, ook de moeilijkste. Geen gang zo zwaar, of Hij gaat 

voor ons uit, Hij die alles heeft gedragen, alles heeft volbracht, zoals we horen in zijn 
laatste kruiswoord. We kunnen ons nog zo ver weg voelen, ver van Gods liefde, ook 

daar zoekt Jezus ons op, Hij weet er de weg; Hij is die weg zelf gegaan.  

 
Laten we daarop blijven vertrouwen, voor onszelf en voor wie ons lief zijn. Daarvoor 

openstaan als mensen die bemind zijn, bij hun naam geroepen. Als herauten van het 

licht, die het licht dat wij zelf mochten ontvangen, doorgeven aan allen om ons heen en 
allen die na ons komen. Een spoor van licht zal dat zijn, van geslacht op geslacht - een 

stroom van leven door alle eeuwen.  
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 


