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De nieuwe kerk 
2 september 2018 

Voorganger  : da Wilfrieda Stam 
Ouderling   : Esther van Veelen en Willemien Juijn 
Diaken   : Cisco de Bruijn 
Organist  : Sietze Kaldeway 
Lector   : Helene Cornelder 
Kindermoment : Dora Hoogeweg 
Crèche   : Josee Wagenaar 
Koster   : Ria en Gert van Ingen 
Collecte  : 1. Adventsproject Kindermoment 
     2. Publiciteitsfonds 
 Licentienummer: L13729 

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen, het teken van: 
Christus is aanwezig! 

OM TE BEGINNEN 

Welkom en mededelingen,  
de kaarsen worden aangestoken: 
moment van stilte. 

we gaan staan: 

Lied ‘Hoor de klokken luiden blij’: 1, 2. 
1: Hoor de klokken luiden blij, bim bam bom voor jou en mij. 
Kom je zingen, kom je bidden, mensen horen in het midden. 
Blijf daarom niet buiten staan, bim bam bom de kerk gaat aan. 

2: Hier is iedereen in tel, bim bam bom, dat weet je wel. 
niemand meer en niemand minder, wij zijn allemaal toch Gods kinderen. 
Blijf daarom niet buiten staan, bim bam bom de kerk gaat aan 

Bemoediging & groet 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die voor ons zorgt zonder ophouden. 
Allen: Wij verheugen ons over zijn trouw. 
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Lied 275‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’: 1, 2, 3, 4, 5. 
 Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: uit de 6e eeuw 

we gaan zitten: 

Gebed voor de nood van de wereld, 
 Acclamatie: 
 
 
 

Loflied 302 ‘God in de hoog’ alleen zij eer’: 1, 2, 4. 
 Tekst: Nikolaus Decluss, muziek: Leipzig 1539 

Verbeelding en lied 344 ‘Wij geloven één voor één’: 1, 2, 3. 
 Tekst: Joke Ribbers, muziek: Bernard Smilde 

 Kinderen naar hun eigen ruimte. 

OM WEER TE HOREN 
Groet 
Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn! 
Allen: De Eeuwige zal u bewaren. 

Lezen 1 Samuël 11: 1 – 13. 

Lied 1001 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’: 1, 2, 3. 
 Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Bernard Huijbers 

2: Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen hoop meer zag zal hoopvol zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

Lezen Efeziërs 6: 10 – 20. 

Lied 313 ‘Een rijke schat van wijsheid’: 1, 3, 5. 
 Tekst: Jan Koryransky, muziek: Neurenberg 1527 

Verkondiging 
 Muzikaal moment 

Lied 158a ‘God zij geloofd uit alle macht’: 1, 2, 3. 
 Tekst: Willem Barnards, muziek: Straatsburg 1525 
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OM VERDER TE GAAN 

Inzameling van de gaven 
 Kinderen komen terug van het kindermoment 

Dankgebed 

Voorbeden 
 Acclamatie: ‘God zal je hoeden’ Lied 426 (NL) 
 Tekst: John L. Bell, muziek: John L. Bell 

Stil Gebed  

‘ONZE VADER’  
Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden, laat uw 
koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 
schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 

we gaan staan: 

Slotlied ‘Laat ons de Heer lofzingen’  Lied 864: 1, 2, 3, 5. 
 Tekst: Böhmische Brüder, muziek: uit de 16e eeuw(EKG) 

 De kinderen uit de crèche worden binnen gebracht. 

ZEGEN 
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WELKOM 
Uiteraard is er gelegenheid elkaar na de kerkdienst te ontmoeten met een 
kopje koffie, thee of glas limonade. 

VOLGENDE WEEK: ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018 
Voorganger: Ds. Evert van Leersum 
Collecte volgende week: 
1: St. House of Refuge in de Filipijnen. (Diaconie verdubbeld de opbrengst) 
2: Vernieuwing ‘De Nieuwe Kerk’. 

AUTODIENSTEN:  
9 september: Kees Lodder  06 24245327 
16 september: Wil vd Leden 030 2202140 

▬►b.g.g.: Kees Lodder    06 24245327 
▬►b.g.g.: Gert van Ingen    030 2281893 

PREDIKANTEN  
Ds. Evert van Leersum: : 06-23467137, ewjvanleersum@gmail.com 
Da WilfrieDa Stam : 030-2751121, ehwstam@kpnmail.nl 

LEERHUIS KERK EN ISRAËL 
Woensdag 12 september 2018:  
Start in deze kerk het nieuwe seizoen van het Leerhuis Kerk en Israël. 
Onderwerp: de Joodse Messiasverwachting 
Leiding:  mw. T. Middleton 
Tijd:  10.00-12.00 uur U bent van harte welkom! 

KLEUTERKERK 
Na afloop van deze dienst is er om 11.30 uur kleuterkerk in de Michael-
kerk. Dit keer met het verhaal van de zaaier. Iedereen die kerk vanaf de 
grond wil meemaken is van harte uitgenodigd.  

VAKANTIEBIJBEL FEEST (VBF) 
Vorige week woensdag en donderdag zijn zo’n 60 kinderen op zoek ge-
gaan naar informatie over Jezus. Zij deden dit samen met Petra Pennelik-
ker, een journalist, die een goed verhaal voor de krant moest schrijven 
om haar ontslag te voorkomen. Tijdens de collecte kunt een presentatie 
verslag zien. 
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