DE OOSTERLICHTKERK
10 februari 2019
Bevestiging & afscheid Ambtsdragers

Voorganger : da Wilfrieda Stam
Ouderling : Henk Strietman

Diaken : Tineke Zijlstra

Organist : Sietze Kaldeway
Kindermoment : Dora Hogeweg

Creche : Rixt en Pyke Renema
Koster : Appie van der Horst
Collecte : 1: Catechese en Educatie

2: Kerkmuziek

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen,
het teken: Christus is aanwezig!



OM TE BEGINNEN

Woord van welkom
Aansteken kaarsen
Stilte

We gaan staan
Aanvangslied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’: 1, 4, 5.
Tekst: Sytze de Vries, melodie: Willem Vogel

Bemoediging

v: Onze hulpisin de Naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Ons heeft God in het licht gedacht,
met al onze verschillen.
Geroepen mens van God te zijn.
Daarom....
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Amen
we gaan zitten

Psalm 138 ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’: 1, 3.

Tekst: Willem Barnard, melodie: Lyon 1547
Gebed voor de nood van de wereld
Met acclamatie:
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Heer, ont-fem U, Chris-tus, ont-ferm U, Heer ont-ferm U.
Loflied 608 ‘De steppe zal bloeien’: 1, 2, 3.
Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen
Moment met de kinderen

Lied ‘Zeg nooit onze wereld is gebroken’: 1
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en de mens ftot wei-nig goeds in staat"
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Refrein: Want een land, een land om van te dromen

stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!”

Kinderen naar hun eigen ruimte.

OM WEER TE HOREN
1¢ Lezing Esther 5: 1 -6, 11.

Psalm 121 ‘lk sla mijn ogen op en zie’: 1, 2, 3, 4.
Tekst: Willem Barnard, melodie: Genéve 1551

Preek

Muzikaal intermezzo

Lied 612 ‘Wij komen als geroepen’. 1, 2, 3.
Tekst: Sytze de Vries, melodie: Heinrich Schiitz

Afscheid ambtsdragers

De volgende mensen uit Groenekan worden bedankt voor het vele werk
van de afgelopen jaren in de Boskapel:

Albert de Vente; Cor van Doesburg; Akke Dijkema; Marilyn van Doesburg;
Gustave Pol; Eileen de Vente; Beli van Voorst en Anita van Kooten.

Anton Merkens gaat verder in de Oosterlichtkerkkerkenraad als kerkrent-
meester

Vanuit onze kerkenraad nemen afscheid:

Mieke Snoek, pastoraal ouderling, Inge Lodder, diaken

Popke Wagenaar, ouderling kerkrentmeester, Jessica Tissink, voorzitter

Lied 686 ‘De Geest des Heren heeft’. 1.

Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers



Ambtsdragers formulier
Bevestigd worden:
Martin Koelewijn als voorzitter & Aad van der Meer als diaken

Lied 686 ‘Wij zijn in hem gedoopt. 2.

Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers
Ambtsdragers vragen
Antwoord:

(Her)bevestiging
Antwoord:

Woorden ter bevestiging en inzegening

Vraag aan de gemeente

De door u gekozen ambtsdragers hebben hun ambt aanvaard. Zij
kunnen alleen met vrucht en vreugde werken als u bereid bent hen te
aanvaarden en uw harten voor hen open te stellen. Wilt u hun werk in
uw midden begeleiden met uw liefde, gebed. inzet. tiid en geld?

Belooft u zo om hen heen te staan? Vo
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Antwoord: Ja van harte!

U kunt uw antwoord bekrachtigen door applaus
Symbolisering

Lied 686 ‘De geest die ons bewoont. 3.
Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers

OM VERDER TE GAAN

Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug van het kindermoment

DIENST VAN DE GEBEDEN:
Dankgebed
Voorbeden
Acclamatie: lied 426 ‘God zal je hoeden’
Tekst: John L. Bell, melodie: John L. Bell
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God zal je hoeden, Christus je voeden,

Geest van hierboven geeft zin en zicht.

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

‘Onze Vader’ (NBV)

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw
koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het
kwaad.Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

we gaan staan:

Slotlied ‘Ga maar gerust’: 1, 2, 3.
Tekst: Sytze de Vries, melodie: Jean Sibelius.
1. Ga maar gerust, want lk zal met je meegaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht, dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2. Ga maar gerust, want |k zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in de zon.

3. Ga maar gerust, want |k zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte, die verlangend werkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
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De kinderen uit de creche worden binnen gebracht.
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Wilt u voorganger en ambtsdragers gelegenheid
geven de kerkzaal te verlaten?

NA DE DIENST: WELKOM!

Uiteraard is er gelegenheid elkaar na de kerkdienst te ontmoeten met
een kopje koffie, thee of glas limonade. Vriendelijk verzoeken wij u om
met uw kopje koffie of thee niet bij de inschenktafel te blijven staan,
maar u te verspreiden door de ruimte.

VOLGENDE WEEK:

ZONDAG 17 FEBRUARI 2019

Voorganger: da Wilfrieda Stam

Collectes volgende week: 1: Diaconale Stipcollecte 2: Eredienst.

AUTODIENSTEN:

17 februari: Corrie Schneider % 030 2202082
24 februari: Wim Oosterman 78 030 2203024 n
—Pb.g.g.: Kees Lodder 7 06 24245327
—Pb.g.g.: Gert van Ingen 0302281893
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STILTECENTRUM

ledere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om
even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een
kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.

PREDIKANTEN:

Da. Wilfrieda Stam. 7 030-2751121

Ds. Evert van Leersum. 06-23467137.
mail: ewjvanleersum@gmail.com

ACTIVITEITEN IN DE OOSTERLICHTKERK

Zondag 17 februari

Het Schitzprojectkoor o.l.v. Pieter Kramers presenteert het project:
LUX AETERNA

Lux Aeterna, Lux Perpetua, het eeuwige, altijd durende licht dat wordt

afgesmeekt in de requiemmis.

Aan bod komen het verstilde vernuft van Charpetier’s Messe des Morts;

het vocale vlechtwerk in Marcello’s requiem; de sprankelende troost uit

het requiem van Pizetti en het weelderige kleurspel in dat van Howells.

Besloten wordt met het overweldige requiem van Michael Hadyn.

m.m.v. solisten en Carezza Enemble o.l.v. Lothar Blom.

Aanvang 15:30 uur, Kaarten a € 15,00 voor aanvang of bij Hans

Ouwehand, 030220 2003

TER BEZINNING: GOD ONTMOETEN IN PAULUS
Een veertigdagentijd bezinning aan de hand van het boekje van
Rowan Williams: ‘God ontmoeten in Paulus’
De avonden worden gehouden op de woensdagen 13 en 27 maart en
10 april. In de Oosterlichtkerk. Van 20.00 — 21.30 uur.
Opgave bij ewjvanleersum@gmail.com
Zie ook Kerkvenster pagina 26.
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EXPOSITIE IN DE OOSTERLICHTKERK

De expositie is gemaakt door leden van de Fotoclub Bilthoven.
Aanvankelijk vonden zij het een somber onderwerp, maar bij nader
inzien hebben ze op hun reizen vaak kerkhoven bezocht en ook in onze
omgeving pareltjes van graven gefotografeerd.

Ze zijn in het archief gedoken en hebben zoveel mogelijk variatie in
kleurrijke en zwart-wit foto’s uitgekozen.

Hopelijk kan iedereen ervan genieten.



