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OOSTERLICHTKERK 
1 september 2019 

Voorganger  : Da Wilfrieda Stam 
Ouderling   : Esther van Veelen & Willemien Juijn 
Diaken   : Aad van der Meer 
Organist  : Reinier van der Sandt 
Lector   : Bep Vellekoop 
Kindermoment : Dora Hoogeweg 
Crèche   : Daniëlle de Bruijn 
Koster   : Ria van Ingen en Appie van der Horst 
Collecte : 1.Stipcollecte: Kerkwebradio. 
     2. Onderhoud Gebouwen 

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen,  
Het teken van: Christus is aanwezig! 

OM TE BEGINNEN 

Woord  van welkom 
Aansteken kaarsen en stilte 

Klokkenlied: 1, 2. 

Bemoediging en groet 
Vg.: Onze hulp in de naam van de Eeuwige, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg.: die trouw houdt voor eeuwig. 
Allen: en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
Vg.: Groot is Gods geduld. 
Allen: Onvoorwaardelijk zijn liefde. 
Vg.: God richt ons op. 
Allen: Wij leven in zijn liefde 

Vg.: Daarom . . . . . 

Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’: 1, 2, 3. 

Gebed voor de nood van de wereld, 
met acclamatie DB 552: 



2 

 

Loflied 600 ‘Licht ontloken aan het donker’: 1, 2, 3, 4, 5. 

OM WEER TE HOREN 

Verbeelding 

Met de kinderen: 
Lied 331 ‘Roep onze namen’. 

Schriftlezing O.T. – Exodus 3: 7 & 10 – 14. 

Lied 602 ‘Met niets van niets’ 1, 2, 3, 4. 

Schriftlezing N.T. – Lucas 2: 8 – 17. 

Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ 1, 2. 

Uitleg & Verkondiging 

Muzikale meditatie 

Lied 612 ‘Wij komen als geroepen’: 1, 2, 3. 

OM VERDER TE GAAN 

Inzameling van de gaven 
 De kinderen komen terug 

Gebeden:  

Dankgebed 
Voorbeden met acclamatie 368d ‘Houd mij in leven’ 
Stilgebed. 

‘Onze Vader’ (NBV) 
Onze Vader in de hemel,  laat uw naam geheiligd worden, laat uw 
koninkrijk komen  en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de 
hemel. Geef ons vandaag het brood  dat wij nodig hebben. Vergeef ons 
onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig 
was. En breng ons niet in beproeving,  maar red ons uit de greep van 
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het kwaad. Want aan u behoort het koningschap,  de macht en de 
majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

Slotlied 868 ‘Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven’: 2, 3, 5. 

Zegen 

Beaamd  

 

Wilt u voorganger en ambtsdragers gelegenheid 
geven de kerkzaal te verlaten? 

Mededelingen: 
Na de kerkdienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, 

thee of glas limonade. 

Iedere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om 
even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een 
kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.  

Volgende week:  
Zondag 8 september 2019: Da Wilfrieda Stam. 
Collecte:  1. Kwetsbaren in de samenleving in Colombia. 

2. Publiciteit. 

Autodienst:  25 augustus Harrie Sollie  030 2280312 

Predikanten:  Da. Wilfrieda Stam. Tel. 030-2751121  
Ds. Evert van Leersum. Tel. 06-23467137.  
mail: ewjvanleersum@gmail.com 

Afscheid: 
Na 8,5 jaar neemt Da Wilfrieda Stam op 22 september afscheid van 
onze gemeente in De Bilt. Op 6 oktober zal zij verbonden worden aan 
de Lambertikerkgemeente in Zelhem. 

mailto:ewjvanleersum@gmail.com
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Mailadressen: 
Wilt u ook met uw mailadres bekend zijn bij de Oosterlichtkerk en is 
dat nog niet het geval? 

Stuurt u dan een verzoek naar wijkscriba@oosterlichtkerkdebilt.nl 

Leerhuis Kerk en Israël. 
Woensdag 11 september start weer het leerhuis/gespreksgroep Kerk 
en Israël. De naam Kerk en Israël schrikt u misschien wat af, maar in de 
zeventiger jaren, toen deze gespreksgroep startte, ging het om het 
geloofsgesprek over de Bijbel, waarbij de Joodse achtergrond wordt 
belicht. En dat is nog steeds de bedoeling. De bijeenkomsten leren je 
hoe je de Bijbel moet/kunt lezen. 
Het thema voor de komende tijd is Mozes, met een uitstapje naar Jozef. 
Mocht het onderwerp u aan spreken, sluit u dan aan. Kunt u niet op de 
ochtend, laat ons dat weten. Bij voldoende belangstelling kunnen we 
kijken of een avondserie haalbaar is. 
Wilt u meer inlichtingen, dan kunt u met mij contact opnemen. 
Leiding: mevrouw Tirtzah Middleton, lid van de Liberaal Joodse 
Gemeenschap in Utrecht. Plaats: Oosterlichtkerk 
Data: 11 sept, 16 okt, 13 nov. en 10 dec. Tijd: 10.00-12.00 uur 
Corry van der Hoeven, tel. 228 59 77 pvanderhoeven@solcon.nl 

Bezoek Catharijne Convent 
We gaan graag met  andere liefhebbers naar het Catharijne Convent in  
Utrecht.Tentoonstelling over de Biblebelt. 
Wie gaat er mee? Op vrijdag 13 september.  
Wij verzamelen rond 9.45uur  bij de kerk. Drinken daar een kop koffie 
en lopen dan naar de bus. Er kan nog meer bij? 

Aanmelden bij Simone Witteveen: simone.witteveen@hotmail.com 
of WilfrieDa Stam: ehwstam@kpnmail.nl 
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