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OOSTERLICHTKERK 
1 december 2019 

1e advent – Thema: Wie maakt het licht? 

Voorganger  : Ds. Jan Erik Riemens. 
Ouderling   : Anton Merkens 
Diaken   : Aad van der Meer 
Organist  : Sietze Kaldeway 
Lector   : Henk Strietman 
Kindermoment : Natascha van Heeringen 
Crèche   : Astrid van der Ziel 
Koster   : Albert van der Horst 
Collecte : 1. Hillcrest Aids Centre Trust in Zuid Afrika. 
     2. Kerkmuziek 

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen, 
Het teken van: Christus is aanwezig! 

Bij de Liturgische bloemschikking: 
Driehoek gevormd door drie takken.  De driehoek staat symbool voor: 
ik, jij en God, Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de 
mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de 
genadige en rechtvaardige God. 
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en 
eindigen en opnieuw beginnen. 1e advent: ‘God zal zijn volk 
verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt’. 
Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak 
een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen 
gevaar. De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig 
uiterlijk, waardoor de schapen (bolletjes wol) zich veilig kunnen 
verzamelen. 

OM TE BEGINNEN 

Woord  van welkom 
Aansteken kaarsen en stilte 

Aanvangspsalm 122 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ : 1, 2. 
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Bemoediging en groet 
Vg.: De Heer zij met U! 
Allen: Ook met u zij de Heer!. 

Vg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg.: Die aan trouw zich houd de eeuwen door 
Allen: en Zijn schepping bewaart in Zijn hand. 

Vg.: Daarom . . . . . 

Morgengebed: 

De eerste Adventskaars wordt aangestoken: 
 Het is donker om ons heen,  
 maar kijk, het duurt maar even. 
 Het eerste kaarsje mag nu aan: 
 een teken van leven.  

Kyriëgebed: 

Zingen ‘Innerlijk licht’. 
 Innerlijk licht, o Jezus Messias,  
 schijn in de donkere hoeken van mijn ziel. 
 Innerlijk licht, o Jezus Messias,  
 geef dat ik open uw liefde ontvang. 

Moment met de kinderen – Adventsproject: Geef licht! 

Lied: 
1: In het donker van de nacht zingt de hemel mensen voor. 
Zie het licht en geef het door. Zo Geef God je levens kracht. 

Refrein: 
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis,  
niets voor niets. Zorg dat iedereen het ziet. 

2: Micha is profeet van God en hij zegt: Zo kan het niet! 
Jullie doen elkaar verdriet. Zo maak je de stad kapot. 

Refrein: 
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis,  
niets voor niets. Zorg dat iedereen het ziet. 
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OM WEER TE HOREN 

1e Lezing  – Micha 2 (Bijbel in gewone taal) 

Lied 460 ‘Het volk dat woont in duisternis’: 1, 2, 3. 

2e Lezing  – Matteüs 24: 32 – 44 

Lied 460 ‘Zie naar de boom, die leeg naakt’: 4, 5, 6. 

Uitleg en verkondiging:  
Muzikale overweging 

Lied 441 ‘Hoe zal ik U ontvangen’: 1, 7, 10 (Oude melodie!). 

OM VERDER TE GAAN 

Inzameling van de gaven 
 De kinderen komen terug 

Gebeden:  
Dankgebed 

Voorbeden met acclamatie:  

 
Stilgebed. 

‘Onze Vader’ 

Slotlied 452 ‘Als tussen licht en donker’: 1, 2, 3. 

Zegen 

Beaamd  
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Wilt u voorganger en ambtsdragers gelegenheid 
geven de kerkzaal te verlaten? 

Mededelingen: 
Na de kerkdienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, 

thee of glas limonade. 

Volgende week 8 december 2019: 2e Advent 
Voorganger: Ds. Arrie van Veen uit Soest 
Collecte:  1. Eredienst 2. Onderhoud gebouwen 

Autodienst: Wil van de Leden  06 12400715 

Predikant & Pastorale ondersteuning: 
Ds. Evert van Leersum.  06-23467137.  
mail: ewjvanleersum@gmail.com 
Ds. Arrie van Veen.  035-5445835 mail: arvv@kpnmail.nl 

Mailadressen: 
Wilt u ook met uw mailadres bekend zijn bij de Oosterlichtkerk en is 
dat nog niet het geval? 
Stuurt u dan een verzoek naar wijkscriba@oosterlichtkerkdebilt.nl 

Iedere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om 

even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een 
kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.  

DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE DE BILT VRAAG U: 
"Door het (aanstaande) vertrek van Maarten van der Kooij en Kees 
Lodder als ouderling-kerkrentmeester zijn we dringend op zoek naar 
mensen die hun taken willen overnemen. Het College van 

Kerkrentmeesters richt zich met name op het beheer en onderhoud 
van de gebouwen, de administratie van de financiën en het organiseren 
van geldwerving rond o.a. de actie Kerkbalans. Dus of u nu goed bent 
met cijfers, of in organiseren, of in het coördineren van onderhoud: uw 
hulp is zeer welkom! Voor informatie of aanmelding kunt u zich wenden 
tot de kerkenraad. Ook ontvangen wij graag namen van mensen die 

geschikt en mogelijk beschikbaar zijn en die wij zelf kunnen benaderen. 
Denkt u met ons mee?" 
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