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OOSTERLICHTKERK 
10 november 2019 

OOGSTDIENST 

Voorganger  : Ds. Evert van Leersum 
Ouderling   : Willemien Juijn 
Diaken   : Cisco de Bruijn 
Organist  : Sietze Kaldeway 
Lector   : Jeanine Kooistra & Pyke Renema 
Kindermoment : Marinus Veldhorst 
Crèche   : Josee Wagenaar 
Koster   : Willem de Greef 
Collecte : 1. Najaarszendingscollecte 
     2. Eredienst 

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen, 
Het teken van: Christus is aanwezig! 

Bij de Liturgische bloemschikking: 
Symbolisch is de overvloed van de oogst bij elkaar gebracht. 
Veelzijdigheid aan groei. Granen, vruchten, verwijzen naar de 
oogst van het land. De zonnebloemen verwijzen naar het licht, 
zonder licht groeit er niets. 
We denken ook aan het Licht van God, twee vingerbladeren als 
symbool van de handen van God waaruit we alles ontvangen. 

OM TE BEGINNEN 

Woord  van welkom 
Aansteken kaarsen en stilte 

Aanvangspsalm 65 ‘De stilte zing U toe, o Here’ : 1, 5. 

Bemoediging en drempelgebed 
Vg.: Onze hulp in de Naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg.: Voor de aarde die U ons hebt toevertrouwd, 
 een tuin om te wonen en te werken 
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Allen: Brengen wij u dank. 
Vg.: Voor het leven, de mensen en de dieren 
 voor alles wat groeit en bloeit 
Allen: Brengen wij u dank. 
Vg.: Voor Uw liefde voor ons 
 die ons laat zien 
 hoe we samen kunnen delen 
Allen: Brengen wij u dank. 
 Amen. 

Gebed voor de nood van de wereld. 

Glorielied 719 ‘Loof God voor de vruchten’ : 1, 2, 3, 4, 5. 

OM WEER TE HOREN 
Groet: 
Vg.: De Heer zij met u. 
Allen: Ook met u zij de HEER. 

Zondagsgebed 

Met de kinderen: 
Lied ‘Handen heb je om te geven’: 1, 2, 3, 4, 5. 

1e Lezing  – Ruth 1 

Lied 787 ‘Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten’: 1, 2, 3, 4. 

Verkondiging:  

Muzikale overweging 

Lied 390 ‘Het brood in de aarde gevonden’: 1, 2, 3, 4, 5. 

OM VERDER TE GAAN 

Inzameling van de gaven 
 De kinderen komen terug 

Gebeden:  
Dankgebed 

Voorbeden met keervers 368j 
Stilgebed. 
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‘Onze Vader’ 

Slotlied 425 ‘Vervuld van Uw zegen’. 

Zegen 

Beaamd  
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u voorganger en ambtsdragers gelegenheid 
geven de kerkzaal te verlaten? 

Mededelingen: 
Na de kerkdienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, 

thee of glas limonade. 

Volgende week: 17 november 2019 
Voorganger: Ds. Sjaak Verwijs, De Bilt 
Collecte:  1. Adventsproject Kindernevendiensten 

2. Jeugdwerk. 

Autodienst: Wim van Beusichem  030 2203209 

Mailadressen: 
Wilt u ook met uw mailadres bekend zijn bij de Oosterlichtkerk en is 

dat nog niet het geval? 
Stuurt u dan een verzoek naar wijkscriba@oosterlichtkerkdebilt.nl 

Iedere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om 

even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een 

kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.  

Predikant:  Ds. Evert van Leersum.  06-23467137.  

 mail: ewjvanleersum@gmail.com 

 

mailto:wijkscriba@oosterlichtkerkdebilt.nl
mailto:ewjvanleersum@gmail.com
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Kleuterkerk vandaag 
Na afloop van deze dienst is er om 11.30 uur weer kleuterkerk. Een 
viering speciaal voor de allerkleinsten. Het thema is dit keer: Daniel en 
de leeuwenkuil. Welkom voor een ieder die nieuwsgierig is.   

50+ gesprekskring 
Woensdag 13 november in een zaal van de Oosterlichtkerk. 
Aanvang 20.00 uur. Thema: ´Advent en Kerst´ 
Wie aan wil schuiven is van harte welkom. 
Graag even melden bij Coby van Rijn via: cobyvanrijn@xs4all.nl 

Sirkelslag kids  
Het creatiefste, spannendste en meest interactieve spel!  
Wij gaan spelen tegen honderden andere kinderen in Nederland. Doe 
jij mee?  Ben jij tussen de 8-12 jaar?  
Vrijdag 15 november van harte welkom  om 19:00 uur in De Voorhof  

Bustocht op woensdag 13 november!! 
Waar we ook gaan, in een bus zie je altijd meer dan in een auto. 

De tocht gaat richting Hoge Veluwe naar de plaats Otterlo. 
Daar worden we ontvangen in het Tegelmuseum. 
U zal verrast worden door de oude tegels, die u zeker bekend zullen 

voorkomen. Het programma is als volgt: 
10.00-11.00 uur Ontvangst in de Oosterlichtkerk met koffie en vlaai! 
11.00 u. Vertrek met de bus 

12.00 u. Bezoek Tegelmuseum met rondleiding en koffie 

13.30 u. Zwervend  over de Veluwe naar Woudenberg voor  
15.00 u. een heerlijke pannenkoek met ijs toe! 

17.00 u. Rond deze tijd zijn we weer terug bij de kerk. 
Kosten € 35. Kunt u in de kerk betalen.  
Opgave: Henny Ockhuijsen tel. 030 2202458 Problemen met het komen 
naar de kerk? U kunt opgehaald en weer thuis gebracht worden. 
Rollators kunnen mee! 
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