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OOSTERLICHTKERK 
16 juni 2019 

Voorganger  : da Wilfrieda Stam 
Ouderling   : Henk Strietman 
Diaken   : Tineke Zijlstra 
Organist  : Reinier van der Sandt 
Lector   : Henny Ockhuijsen 
Kindermoment : Willemien Juijn 
Crèche   : Wilma Jubels 
Koster   : Appie vd Horst 
Collecte : 1. Vergeten vluchtelingen in Nigeria 
     2. Eredienst 

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen,  
Het teken van: Christus is aanwezig! 

OM TE BEGINNEN 

Woord  van welkom 
Aansteken kaarsen en stilte 

Aanvangslied Klokkenlied ‘Hoor de klokken luiden blij’: 1,2. 

Bemoediging en drempelgebed 
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg.: Die trouw houdt voor eeuwig 
Allen: en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
Vg.: Groot is Gods geduld. 
Allen: Onvoorwaardelijk zijn liefde. 
Vg.: Lankmoedig en overvloedig 
Allen: de zorg van onze God. 
Vg.: Daarom: 

Lied 8a ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Kyriegebed met acclamatie DB 552:  
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Glorialied 612 ‘Wij komen als geroepen’: 1, 2, 3. 

OM WEER TE HOREN 

Verbeelding en lied 331 ‘Roep onze namen’. 

Schriftlezing O.T. – Exodus 3: 7, 10 – 14. 

Lied 602 ‘Met niets van niets’: 1, 2, 3, 4. 

Evangelielezing Johannes 3: 1 – 15. 

Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’: 1, 2, 3. 

Uitleg en verkondiging 
Muzikale meditatie 

Lied 345 ‘Gij hebt uw woord gegeven’: 1, 2, 3. 

OM VERDER TE GAAN 

Inzameling van de gaven 
 De kinderen komen terug 

Gebeden:  
Dankgebed,  
Voorbeden met acclamatie lied 368d 

Stilgebed. 
‘Onze Vader’ (NBV) Onze Vader in de hemel,  laat uw naam geheiligd 
worden, laat uw koninkrijk komen  en uw wil gedaan worden op aarde 
zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood  dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 
schuldig was. En breng ons niet in beproeving,  maar red ons uit de 
greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap,  de macht 
en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

Slotlied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’: 1 & 2. 

Zegen  
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Wilt u voorganger en ambtsdragers gelegenheid 
geven de kerkzaal te verlaten? 

Mededelingen: 
Na de kerkdienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, 

thee of glas limonade. 

Volgende week:  
Zondag 23 juni 2019 da Wilfrieda Stam 
Collecte:  1. Werelddiaconaat:  Voedselprogramma in Rwanda. 

2. Onderhoud orgels. 

Autodienst:  23 juni Tineke vd Berg 030 220 3208 

Iedere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om 
even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een 
kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.  

Predikanten:  Da. Wilfrieda Stam. Tel. 030-2751121  
Ds. Evert van Leersum. Tel. 06-23467137.  
mail: ewjvanleersum@gmail.com 

PKN DOEDAG! 22 JUNI  
Voor de PKN DoeDag! voor Claudia en Kees Geluk hebben we de 
onderstaande klussen binnengekregen. We willen deze klussen 
uitvoeren op zaterdagmiddag 22 juni en aansluitend afsluiten met een 
Maaltijd voor alle gemeenteleden van de PKN De Bilt. De Diaconie 
betaalt deze maaltijd. 
 Organiseren gemeentemaaltijd – 4 vrijwilligers 
 Schilderen hek (gemeentelid) – 2 vrijwilligers 
 Schilderen kopieerhok Voorhof – 2 vrijwilligers 
 Snoeiwerk Mathildetuin – Diverse vrijwilligers 
 Snoeien heg Voorhof – Diverse vrijwilligers 
 Rooien Conifeer (gemeentelid) – 3 vrijwilligers (niet op 22 juni) 
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 Rooien Buxushaag (gemeentelid) – 2 vrijwilligers 
 Snoeiwerk (gemeentelid) – 2 vrijwilligers 
 Verzakt tegelpad ophogen (gemeentelid)  – 2 vrijwilligers 
 Ophalen en wegbrengen verhuisdozen (gemeentelid)- 3 vrijwilligers 
 Schoonmaken houtwerk zonneschermen (gemeentelid)  – 2 vrijwilligers 

 Verhuizen ladekast (gemeentelid)   – 2 vrijwilligers (niet op 22 juni) 
 Klein tuinonderhoud (gemeentelid)  - 2 vrijwilligers 
Wij hebben al een aantal vrijwilligers, maar kunnen er nog veel meer 
gebruiken. U steunt hiermee het werk van Claudia en Kees en u helpt 
diverse gemeenteleden. 

Opgeven maaltijd 
U kunt zich aanmelden om te 'klussen' en voor de gezamenlijke 
gemeentemaaltijd op zaterdag 22 juni om 17.30 uur in De Voorhof. 
Door uw aanmelding te mailen naar tfcgeluk@dorpskerkdebilt.nl of 
naar diaconiepkndebilt@gmail.com of uw aanmelding op een briefje te 
schrijven en deze in de doos van Kees en Claudia te doen (Toren 
Dorpskerk). De maaltijd wordt betaald door de Diaconie! 

Wij hopen op een mooie, waardevolle middag! 

Op 28 en 29 juni 2019 wordt er een wandelevenement georganiseerd 
door KWF-kankerbestrijding op het terrein rond het gemeentehuis in 
Bilthoven.  
https://www.samenloopvoorhoop.nl/debilt 
U/jij kunt ook contact opnemen met Marja Spelt 06-11 56 94 15, voor 
de jeugd Anneke Landman 06-42 45 09 05. 

VAKANTIE BIJBEL FEEST 
Voor het vakantie bijbelfeest zijn we op zoek naar GPS apparaten, 
mogen wij deze op donderdag 29 augustus van u lenen, we horen het 
graag!! Ook zijn we nog op zoek naar leiding voor op de dagen zelf (28 
en 29 augustus) en voor de donderdag naar hulp voor in de middag. 
Hartelijke groet, VBF team: Lydia, Ineke, Ingeborg en Mariska 
vbf@dorpskerkdebilt.nl/06-33779441 
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