Oosterlichtkerk
PASEN 2019

—

Voorganger : Ds. Evert van Leersum

Ouderling : Henny Ockhuijsen

Diaken : Aad van der Meer

Organist : Sietze Kaldeway

Medewerking : Gemeentekoor o.l.v. Joke Firet- Stegeman
Lector : Rienk van der Ploeg

Kindermoment : Natascha van Heeringen

Creche : Marleen van der ploeg

Koster : Jan Klok

Collecte : 1. JOnge Protestanten (J.0.P.)

2. Kerkmuziek

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen,
het teken van: Christus is aanwezig!



Liturgische schikking
PASEN

Johannes 20 vers 1 -18 ‘Opstanding’

Paars en jute zijn weg. Wit is de kleur.

Misschien herkent u de brug uit de eerste schikking.

De opening onder de brug verbeeld het open graf. De sluitsteen is ter-
zijde gelegd. Links en rechts een wit bloeiende paastuin als teken van
een nieuw begin. Naast witte bloemen, bolletjes als verbeelding voor
wat zich nog allemaal zal openbaren.

Voor de dienst zingen we:
Lied 619 ‘Lof zij God in de hoogste troon’: 1, 2, 5, 6.
Tekst: Michael Weisse, melodie: Melchior Vulpius.

Lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’: 1, 3, 4.
Tekst: André Troost, melodie: H.A.C. Malan?

Lied 600 ‘Licht, ontloken aan het donker’: 1, 4, 5.
Tekst: Sytze de Vries, melodie: Willem Vogel.

Lied 617 ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
koor:1, & 7, vrouwen & kinderen: 4 & 8, mannen: 5 & 15, allen: 6, & 19.
Tekst: Surrexit Christus hodie, melodie: Melchior Vulpius.

Woord van welkom
Aansteken kaarsen en stilte

Bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Wij geloven dat Hij het is die leven geeft.
Wij geloven dat Hij het is die levend maakt.
Het licht van Gods ogen gaat over ons op.
Zijn aanwezigheid als een nieuwe dag.
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Antifoon Lied 614 ‘Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U’
Tekst: naar Ps 139, melodie: Leonard Sandeman.
Psalm 139 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’: 1, 3.
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt, melodie: Genéve 1551.
Antifoon Lied 614 ‘Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U’
Tekst: naar Ps 139, melodie: Leonard Sandeman.

Kyriegebed
Keervers lied 301e ‘Kyrie eleison’
Tekst: naar Ps 139, melodie: Leonard Sandeman.

Glorialied 303 ‘Zonne en maan’ koor: 1, allen: 2, 3
Tekst: Britt G. Hallqvist, melodie: Egil Hovland.

RONDOM HET WOORD
Groet
V: De Levende is met u en jullie allen
A: De Levende is ook met u.

Zondagsgebed
Project met de kinderen

Projectlied ‘Groeien duurt lang en het gat niet zo snel
Tekst: Erik Idema, melodie: Gerard van Amstel
Refrein
Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven
God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven
Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood
God laat niet los waar hij ooit aan begon
Hij heeft het leven als licht van de zon
Refrein
Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven
God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven

Lezing Jesaja 51: 9-11

Lied 608 ‘De steppe zal bloeien’: 1, 3.
Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen.
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Lezing Johannes 20: 1 -18

Lied 633 ‘De lichtvorst, de ontluisterde’: 1, 2, 3, 4, 5.
Tekst: Jaap Zijlstra, melodie: Orlando Gibbons.
Verkondiging

muzikale overweging

Lied 630 ‘Sta op! — Een morgen ongedacht’ allen: 1 & 4, koor: 2.
Tekst: Ad den Besten, melodie: Melchior Vulpius.

OM VERDER TE GAAN

Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug van het kindermoment

DIENST VAN DE GEBEDEN:
Dankgebed
Voorbeden

Stil gebed
Onze Vader

Slotlied Lied 634 ‘U zij de glorie’: 1, 2.
Tekst: Henk Jongerius, melodie: G.F. Hindel.
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Wilt u voorganger en ambtsdragers gelegenheid
geven de kerkzaal te verlaten?
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NA DE DIENST: WELKOM!

Uiteraard is er gelegenheid elkaar na de kerkdienst te ontmoeten met
een kopje koffie, thee of glas limonade. Vriendelijk verzoeken wij u om
met uw kopje koffie of thee niet bij de inschenktafel te blijven staan.

ledere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om
even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een
kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.

VOLGENDE WEEK:
ZONDAG 28 APRIL 2019 OOSTERLICHTKERK

Voorganger: Ds Gert Landman, De Bilt
Collectes: 1: Cambodja — Light for the World 2: Onderhoud Orgels.

AUTODIENSTEN:
28-04: Nico van den Ham, tel. 06 46137801
05-05: Maarten van der Kooij, tel. 06 53364641

PREDIKANTEN:

Da. Wilfrieda Stam. Tel. 030-2751121

Ds. Evert van Leersum. Tel. 06-23467137.
mail: ewjvanleersum@gmail.com

VAN DE KERKENRAAD
Ziet u de dingen graag goed geregeld?

Vind u het fijn om met anderen aan het werk te gaan ?
Wilt u ook iets doen voor uw kerk?
Dan is dit iets voor u:

Vrijwilligers (‘kerkmeesters’) gezocht bij beheer en onderhoud

van de Oosterlichtkerk

We zijn blij met onze beheerder, de kosters en de kerkrentmeesters.
Maar er zijn altijd veel dingen die geregeld moeten worden en soms
blijven ze liggen. We zoeken mensen die willen helpen.
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Denk bijvoorbeeld aan:

- aanspreekpunt zijn voor vragen, verzoeken of opmerkingen rond
technische/praktische zaken van ons kerkgebouw;

- ondersteuning bij het laten uitvoeren van werkzaamheden (offertes
opvragen, toezicht, zorgdragen voor afhandeling facturen);

- (laten) controleren van apparatuur zoals brandblussers, AED’s,
noodverlichting, bliksembeveiliging e.d.;

- sleutelbeheer;

- overleg met beheerder en kerkrentmeesters rond verhuur, onderhoud,
reparaties, vervanging van apparatuur, planningen, begrotingen enz.

Wij hopen dat een aantal mensen zich meldt, zodat de taken verdeeld
kunnen worden. U hoeft zich dus niet in alles te herkennen. De één ziet
misschien iets in een codrdinerende rol; een ander wil graag praktische
zaken regelen. Wat kunt u goed en waarbij wilt u helpen? Laat het weten
bij onze kerkrentmeesters Maarten van der Kooij of Kees Lodder.

ZONDAGSPRET

Zondag 5 mei 12.30 uur: bootcamp in het bos

Samen met MENS De Bilt organiseren we vanuit de kerk een bootcamp
in het bos.

We vertrekken om 12.30 uur vanuit de kerk naar het bos alwaar we een
bootcamp doen (geschikt voor zowel jonge als oudere kinderen). Ook
hebben we daar een kleine picknick. Om ongeveer 14.30 uur zijn we
weer terug. Kom je ook?

Vragen of aanmelden bij OKzondagspret@gmail.com

VAKANTIEBIJBELFEEST

De voorbereidingen voor het VakantieBijbelFeest zijn weer begonnen.
Bij het toneel dit jaar is er een rol weggelegd voor 'Bam en Brit'. We
hopen dat er mensen zijn die deze belangrijke rollen op zich willen
nemen op woensdag 28 en donderdag 29 augustus en zondag 1
september. Op donderdag 29 augustus is er ook nog iemand nodig die
de rol van politie agent zou willen spelen. De voorbereiding belooft
altijd al veel gezelligheid!

Reacties graag naar vbf@dorpskerkdebilt.nl
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OPROEP:
WIE GAAT ER MEE OP SCHATTENJACHT MET HET (VAKAN-

TIEBIJBELFEEST)??

We zijn op zoek naar mensen die willen helpen op de dagen zelf:
woensdag 28 en donderdag 29 augustus.

We zijn ook nog op zoek naar de volgende artikelen:

Schatkisten; Oude (schat)kaarten; (rood)fluwelen lappen; houten
plankjes op A4 formaat; oude (kapotte) elektrische apparaten.
Aanmelden of meer informatie? Dan kan na de kerkdienst bij Esther
van Veelen of via vbf@dorpskerkdebilt.nl






