OOSTERLICHTKERK
22 december 2019
Zondag van vierde advent

Voorganger : Prof. Dr. Martien Brinkman, De Bilt.
Ouderling : Henk Strietman

Diaken : Tineke Zijlstra

Organist : Sietze Kaldeway

Lector : Henk Strietman

Kindermoment : Marinus Veldhorst

Creche : Pyke & Rixt Renema

Koster : Willem de Greef

Collecte : 1. Kerk in Actieproject in Guatemala.

2. Renovatie Oosterlichtkerk

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen,
Het teken van: Christus is aanwezig!

Bij de Liturgische bloemschikking:

'De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur,
kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant
die altijd een weg vindt om te groeien. De plant is veelzijdig, maar we
kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de
sterke hechtwortels. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft,
maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is
geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.'

OM TE BEGINNEN

Woord van welkom
Aansteken van de tafelkaarsen en stilte

Aanvangslied 489 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’: 1, 2.
Bemoediging en groet

Vg.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg.: die trouw houdt tot in eeuwigheid
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Allen: en nooit laten varen de werken van Zijn hand.

Vg.:  Genade, zij u en vrede zij u van God, onze Vader en van de
Heer Jezus Christus Jezus
Allen: Amen

De vierde adventskaars wordt aangestoken:
Drie kaarsjes zijn aan 't branden.
Het is een mooi gezicht.
Het vierde kaarsje wil ons zeggen;
Kijk maar goed, het wordt weer licht!

Gezongen gebed voor de nood van de wereld: Gezang 129: 1, 2, 6.
1: Geen kracht meer om te leven, geen licht om op te staan;
de stad van onze vrede, de stad van Gods bestaan,
is kinderloos alleen, berooid, beroofd, verlaten,
de wanhoop in haar straten, de winter om haar heen.

2: Wees langer niet verbolgen in deze laatste tijd,
kom haastig met de wolken, God van rechtvaardigheid!
De dood is overal, het licht is uitgestorven,
de nacht is zonder morgen, het lichaam zonder taal.

6: Gij hemel vastbesloten, gij wolken zwaar en grijs,
geeft heden uit den hoge uw volk rechtvaardigheid
als dauw die na de nacht omlaag daalt allerwege,
als hemelhoge regen die alles vruchtbaar maakt!

Moment met de kinderen — Adventsproject: Geef licht!

Adventslied:
1: In het donker van de nacht zingt de hemel mensen voor.
Zie het licht en geef het door. Zo Geef God je levens kracht.
Refrein:
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis,
niets voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

5: Wie wil wonen in een land vol ruzie, haat en nijd?
Doe wat goed is, stop de strijd. God neemt mensen bij de hand.
Refrein:



Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis,
niets voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

OM WEER TE HOREN
Gebed bij de opening van de schrift.
1¢ Lezing — Micha 5:1-3
Lied 439 ‘Verwacht de komst des Heren’: 1, 2.
2¢ Lezing — Johannes 1: 14 - 18.
Lied 313 ‘Een rijke schat van vrijheid’: 1.

Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo

Lied 459 ‘Ik breng een rechter aan het licht’
Allen: 1 & 4; vrouwen: 2; mannen: 3.

OM VERDER TE GAAN

Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug
Gebeden:

— Dankgebed
- Voorbeden
— Stilgebed.

‘Onze Vader’

Slotlied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’: 1, 2.
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Mededelingen:
Na de kerkdienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie,
thee of glas limonade.

Komende week

19.00uur: 24 december KinderKerstNachtViering
Voorganger: Ds. Evert van Leersum

22.00uur: 24 december KerstNachtViering:
Voorganger: Ds. Evert van Leersum

10.00uur: 25 december KerstViering:

Voorganger: Ds. Evert van Leersum

Collectes: Kinderen in de Knel (in alle diensten)

Zondag 29 december 10.00 uur
Voorganger:  Ds. Sjaak Verwijs, De Bilt
Collectes: 1. Kerk in Actieproject in Syrié.
2. Jeugdwerk
Autodiensten:
22.00uur: 24 december Tineke vd Berg 78 030 2203208
10.00uur: 25 december Nico vd Ham 75 06 46137801

Zondag 29 december Harrie Sollie 0302280312

De laatste vrijdag van de maand:

De leukste vrijdag van de maand in onze gemeente:

Zoals elke vrijdag natuurlijk het Stilte centrum voor ontmoeting en
bezinning maar nu ook om 11.00 uur : “Koffie met noten”

12.30 uur: Kerklunch

Predikant & Pastorale ondersteuning:

Ds. Evert van Leersum. 06-23467137.

mail: ewjvanleersum@gmail.com

Ds. Arrie van Veen. 7 035-5445835 mail: arvv@kpnmail.nl
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