OOSTERLICHTKERK
25 december 2019
1¢ Kerstdag

Voorganger : Ds. Evert van Leersum.
Ouderling : Henny Ockhuijsen — Hus
Diaken (hulp) : Hans Boshuis

Organist : Sietze Kaldeway

Medewerking  : Gemeente koor o.l.v. Joke Firet
Lector : Clara Gruben

Kindermoment : Dora Hoogeweg

Creche : Daniélle & Yarno

Koster : Albert van der Horst

Collecte : 1. Kinderen in de Knel .

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen,
Het teken van: Christus is aanwezig!

Bij de Liturgische bloemschikking:

De kroon op de 4 kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt
afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid,
licht omdat léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op
het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een
tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes
zijn de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en
leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes
bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de
bol met groen, lichtjes en witte bloemen.

Liederen voor de aanvang van de dienst

Lied 473 ‘Er is een roos ontloken’: 1, 2, 3.
Lied 496 ‘Een ster ging op in Israél’: 1, 2, 3,
Lied 506 ‘Wij trekken in een lange stoet’: 1, 2, 4.

OM TE BEGINNEN
Woord van welkom
Aansteken van de tafelkaarsen en stilte
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Intochtslied 477 ‘Komt allen tezamen’: 1, 3, 4.
Bemoediging en drempelgebed

Vg.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg.:  Het volk dat in donkerheid wandelt
Allen: Ziet een groot licht!

Vg.:  Over hen, die wonen in een duister land,
Allen: straalt een licht!

Vg.:  Want een kind is ons geboren.

Allen: Een Zoon is ons gegeven.

Vg.: Heel de aarde zal het zien,
Allen: Het heil van onze God.
Amen

Een vijfde kaars wordt aangestoken:
Het kerstfeest is begonnen,
Feest van het licht en leven.
De grote kaars geeft ons licht,
Een licht om te krijgen en door te geven

Kyriegebed: intenties afgewisseld met
Lied 501 ‘Als een ster in lichte duister’ Koor: 1; Allen: 2, 3.

Gloriatekst: Lucas 2: 10 — 14
Glorialied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’: 1, 2, 3.

OM WEER TE HOREN

Groet:
Vg.:  De Heer zal bij u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.

Zondagsgebed.

Project met de kinderen — Geef licht.
Projectlied:



1: In het donker van de nacht zingt de hemel mensen voor.
Zie het licht en geef het door. Zo Geef God je levens kracht.
Refrein:
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis,
niets voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

6: In het kleine Bethlehem krijgt Gods liefde een gezicht.

Hij brengt vrede, hoop en licht. Ga op weg, dan vind je hem!.
Refrein:
Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis,
niets voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

Gezongen lezing uit Johannes 1

Lezing —Johannes 1: 6 — 10.

Lied 488 ‘In den beginne was het woord’ Koor: 1; Allen: 2, 3.
Lezing —Lucas 2:1-7.

Lied 498 ‘Bethlehem , o uitverkoren stad’ Allen: 1, 3; Koor: ‘2;
Lezing — Lucas 2: 15 - 20.

Lied 503 ‘Wij staan aan een kribbe’ Koor: 1; Allen: 2, 3, 4.

Verkondiging
Muzikaal intermezzo : Star Carol

Lied 478 ‘Komt verwondert U hier, mensen’: 1, 3, 4.

OM VERDER TE GAAN

Inzameling van de gaven

Kinderen in de Knel
De kinderen komen terug

Gebeden:

— Dankgebed
—Voorbeden
— Stilgebed.

‘Onze Vader’



Slotlied 489 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’: 1, 2.
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Mededelingen:
Na de kerkdienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie,
thee of glas limonade.

Zondag 29 december 10.00 uur

Voorganger:  Ds. Sjaak Verwijs, De Bilt

Collectes: 1. Kerk in Actieproject in Syrié.
2. Jeugdwerk

Autodiensten:
Zondag 29 december Harrie Sollie 0302280312

De laatste vrijdag van de maand:

De leukste vrijdag van de maand in onze gemeente:

Zoals elke vrijdag natuurlijk het Stilte centrum voor ontmoeting en
bezinning maar nu ook om 11.00 uur : “Koffie met noten”

12.30 uur: Kerklunch

Predikant & Pastorale ondersteuning:

Ds. Evert van Leersum. 06-23467137.

mail: ewjvanleersum@gmail.com

Ds. Arrie van Veen. 035-5445835 mail: arvwv@kpnmail.nl
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