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OOSTERLICHTKERKGEMEENTE 
13 Februari 2022  

Voorganger  : ds. Wouter van Laar 
Ouderling  : Coby van Rijn 
Lector  : Johanna van Berge 
Kindermoment : Jeanine Kooistra 
Koster  : Jan Klok 

Muzikale ondersteuning : Reinier van der Sandt orgel/piano 
Medewerking  : Zanggroep o.l.v. Joke Firet- Stegeman 

techniek: Nico van den Ham/Martin Koelewijn, Hans Boshuis, 
  Petra Jansen / Chris Jansen / Anneke Hiemstra. 

Bloemen zijn voor: Dhr. & Mevr. de Nooijer 
als groet en bemoediging. 

OM TE BEGINNEN 

 Welkom en mededelingen 

 Stilte en aansteken kaarsen 

Zingen Aanvangslied 212 ‘Laten wij zingen deze dag beginnen’: 
 1 & 2 & 3 & 5 

 Bemoediging & groet 

 Drempelgebed 

 Kyriegebed 

Zingen Glorialied 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’: 
 1 & 2 & 3. 

RONDOM DE BIJBEL 

 Zondags gebed 

 Met de kinderen 
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Zingen ‘Hoor de klokken luiden blij’ 
1: Hoor de klokken luiden blij, bim bam bom voor jou en mij. 
Kom je zingen, kom je bidden?  
Mensen horen in het midden. 
Blijf daarom niet buiten staan, bim bam bom de kerk gaat aan! 

2: Hier is iedereen in tel, bim bam bom dat weet je wel. 
Niemand meer en niemand minder,  
wij zijn allemaal toch Gods kinderen? 
Blijf daarom niet buiten staan: bim bam bom de kerk gaat aan! 

 Lezing O.T. Jeremia 17: 5 – 8 (NBV21). 

Zingen Taizébundel – Adem in ons – lied  99 ‘Nada te turbe’ 
Niets zal je deren, niets je benauwen.  
Nada te turbe nada te ospante;  
Als je God zoekt, zal niets je ontbreken.  
quien a Dios tiene nada le falta. 
Niets zal je deren, niets je benauwen.  
Nada te turbe nada te ospante;  
Heb genoeg aan God! 
Sólo Dios basta 

 Lezing N.T. Lucas 6: 17 – 26 (NBV21). 

Zingen Taizébundel – Adem in ons – lied 17 ‘Beati voi poveri’ 
Gelukkig jij arme, want voor jou, is het rijk van de hemel. 
Beati voi poveri, per ché vostro è il regno di Dio 

 

Preek 
Muzikale meditatie:  
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Zingen Taizébundel – Adem in ons – lied 18 ‘Behüte mich, Gott’ 
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U;  
Behüte mich, Gott, ich vertaue dir, 
U wijst mij de weg ten leven.  
Du zeigst mir den Weg zum Leben 
Bij u is vreugde, blijvende vreugde 
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle 

OM VERDER TE GAAN 

 Aandacht voor de collecte 

 Dank – en voorbeden  

 Stil gebed 

 Onze Vader 

Zingen Slotlied 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’:  
 1 & 2 & 3. 

 Zegen beaamd door gezongen Amen 
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Collectedoelen voor deze zondag: 
1: Werelddiaconaat: Goed boeren in Oeganda. 

Banknummer: NL23 RABO 0308 3000 76 
2: Plaatselijk Jeugdwerk 

Banknummer: NL45RABO 0373 7176 44 
Wilt U het collecte doel bij uw storting vermelden? 

Volgende week: 20 februari 2022 – Afscheidsdienst 
 Ds. Evert van Leersum 

Autodienst op 20 februari: Tineke vd Berg tel.: 030 2203208 

Predikanten: 
Ds. Wouter van Laar. Tel. 030-6336672  
Vrije dag: maandag 
mail: vanlaar@oosterlichtkerkdebilt.nl 
Ds. Evert van Leersum. Tel. 06-23467137  
Bij voorkeur bellen: dinsdag, woensdag of vrijdag. 
mail: vanleersum@oosterlichtkerkdebilt.nl 
 

De stilte is nog steeds een prachtige taal 
die weinig mensen kennen. 

Een moment om even afstand te nemen  

van alles om u heen, de stilte te zoeken,  

een kaarsje aan te steken, stil weer gaan  

of een kopje koffie/thee te drinken. 

STILTECENTRUM: 
Elke vrijdagmorgen van 11.00 – 13.00 uur 

de koffie/thee staat voor u klaar! 
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