Oosterlichtkerkgemeente
vanuit de Michaelkerk
18 oktober 2020

Voorganger : Aaldert van Soest, Baarn
Ouderling : Aad van der Meer
Lector : Martin Koelewijn

Bloemengroet: dhr. J.P. Roos, als groet en bemoediging.

Muzikale ondersteuning:

Sietze Kaldeway orgel, en onze vertrouwde vaste zangroep
techniek: Nico van den Ham, Chris Jansen en Petra Jansen.
koster: Gert en Ria van Ingen

Welkom en aansteken kaarsen
Intochtslied: Psalm 96 (Becker Psalter)

1 Lofzingt het Woord van het begin,
stemm’ heel de schepping met ons in,
het lachend licht, het groene land, alles wat voortkwam uit zijn hand.

2 Looft ook het Woord van middenin,
gedreven door verwondering,
Dat Hij die alles deed ontstaan tot onze nood is ingegaan.

3 Looft Hem die kind werd, zwak en klein
om zelf de nieuwe mens te zijn,
Die liefde is en liefde doet, door wie de schepping God ontmoet.



4 Looft Hem die stom werd in de dood,
looft Hem om dit geheim zo groot:
Door onze dood heen, zie, Hij leeft, als deel van wie geen leven heeft.

5 Lofzingt het Woord dat was en is
de zin van de geschiedenis
dat heel de schepping blijvend draagt
en in ons hart om antwoord vraagt.

Bemoediging en groet
Kyriegebed

Glorialied: Psalm 150a 1,2,3,4 (Geprezen zij God)
Zondagsgebed

Met de kinderen: AwN 1V,24

1 De machtigen op aarde zijn nog niet uitgeteld;
hun munten hebben waarde, hun beeld staat op het geld.
Geef daarom aan de keizer, aan de keizer waarom hij vraagt.
Maar geef aan God, aan God de Heer, de hoogste eer vandaag!

2 De munten van de keizer ze brengen geen geluk,
Want rijkdom maakt niet wijzer en geld breekt zoveel stuk
Refrein:

3 God slaat geen gouden munten geen geld uit ons bestaan,
Maar neemt alleen de liefde van alle mensen aan.
Refrein:

Voor de kinderen:

Lezing: Mattels 22:15-22
Zingen: lied 994:1,2,4 (Voor hen die ons regeren)



Overweging: God en de overheid
Muzikale overweging: Lied 1003 (Tekst van Gert Landman)

1 Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene — stil is de straat overal.

Refr: Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw.

2 Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren? Klassen, kantoren zijn leeg.

3 Mensen zijn bang overal.
leder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

4 Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen, gebonden aan huis.

5 Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ‘s nachts liggen malen:
Kan ik nog alles betalen.
Veel in ons leven valt stil.

6 Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene — stil is de straat overal.



Gebeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader.

Slotlied: 974:1,3,4,5 (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat)
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Herr Christ, der einig Gotts Sohn,
Vaters in Ewigkeit,

aus seim Herzen entsprossen,
gleich wie geschrieben steht,

es ist der Morgensterne,

sein Glanzen steckt er ferne

vor andern Sternen klar.

Collectedoelen van deze zondag:

1. Diaconie: Hospice Demeter, De Bilt
Banknummer: NL23RABO 0308300076
2. Kerkmuziek Banknummer: NL45RABO 0373717644
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	techniek: Nico van den Ham, Chris Jansen en Petra Jansen.

