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Oosterlichtkerk 
vanuit de Michaelkerk 

20 december 2020  
Vierde zondag van Advent 

 
 

 
 
 

Voorganger  : ds. Arrie van Veen 
Ouderling   : Marinus Veldhorst 
Lector   : Gert-Jan Godeke 
 
 
Bloemengroet: Mevr. en dhr. Bosselaar als groet en bemoediging. 
 
Muzikale ondersteuning:  

Sietze Kaldeway orgel, en onze vertrouwde vaste zanggroep 
techniek: Nico van den Ham, Chris Jansen en Petra Jansen. 
koster: Wilma Jubels 
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Welkom , mededelingen Aansteken kaarsen 

Zingen lied 445 ‘De nacht is haast ten einde’: 1, 3, 4 

Bemoediging en groet 

Gezongen kyrie - Zangen van Zoeken en Zien 671 voor de 4e Advent 

 

Gij die op aarde komt zo klein en weerloos  
als een kind laat uw komst ons niet ontgaan. 

 

Gij die genoemd wordt god met ons, kind van de 
Geest, een man van vrede, ontferm U over ons. 

 

Gij die herder en koning blijft tot in de eeuwen der 
eeuwen, maak ons waakzaam tot in het eind. 

 

Doe ons uitzien naar uw gaven en maak ons 
ontvankelijk als Maria, de moeder van jezus 
Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. 
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Gebed van de zondag 

Aansteken van 4e Adventskaars 

Kaarsenlied 4e Advent 

De zandtovenaar 

Met de kinderen afgesloten met zingen: ‘Kleine jongen pas geboren’ 
 (op de wijs van: ‘Hoger dan de blauwe luchten’)  

 
Lezen Lucas 1: 57 – 79 (niet 65 en 66) 
 
Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een 
zoon ter wereld.  Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de 
Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 
 Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het 
Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: ‘Nee, 
Johannes zal hij heten!’ 
 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 
 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 
 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ 
Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond 
en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 
 
Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze 
profetie:  

 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,  
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.  
Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt  
uit het huis van David, zijn dienaar,  
zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige 
profeten: bevrijd zouden we worden van onze vijanden,  
gered uit de greep van allen die ons haten.  
 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders  
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:  
de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,  
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dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden 
dienen,  toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid.  
En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,  
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te 
maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding  
door de vergeving van hun zonden.  
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende 
licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven 
in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze 
voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 

Zingen Lied 453 ‘Wachters van de tijd’ :1, 2, 3, 4. 

Overdenking 
Muziek 

Zingen Lied 435 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ :1, 3, 4. 

Bericht van overlijden 
Zingen Lied 961 ‘Niemand leeft voor zich zelf’ 

Dank – en voorbeden met acclamatie 367k 

Onze Vader 

Zingen Slotlied 440 ‘Ga, stillen in den lande’: 1,3, 4. 

Zegen, beantwoord met: 
 
 
 
 
 
Orgelspel 
 
Collectedoelen van deze zondag: 
 
1. Eredienst:  Banknummer NL45RABO 0373717644 
2. Herinrichting Oosterlichtkerk: Banknummer NL45RABO 0373717644 
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